
   

 

 

 

 

 

Het Davidsfonds Kruisem en de Bib mixten Toast Literair en de Poëzieweek tot een huiselijk geheel. 

Op 21 januari 2024 vierden we samen het thema van de Poëzieweek: ‘Thuis!’ met de voorstelling: 

Waar poëzie muziek ontmoet! Bald & Beautiful ft. Vee Daniëls, Stan Vangheluwe en Kimberly Claeys 

brachten een sfeervol programma met beklijvende woorden en zorgvuldig geselecteerde liedjes. 

Prachtig in combinatie met de pennenvruchten van lokale dichters,  

die zelf hun zielenroerselen voorlazen. 

 

  

Vanessa Daniëls, Stan Vangheluwe en            

Kimberly Claeys 

www.facebook.com/vanesdaniels/ 

www.facebook.com/baldbeautifulV/ 

Hervé Claeys, Griet Decabooter,  Marnix Dewaele, 

Nadine Van Assche, Bea Verheyden,                     

André Vanderstraeten, Roselie Weytens.  

Niet op de foto: Jan Claes, Marleen Vandekerckhove, 

Charline Vandermeulen, 

 

Graag plaatsen we de poëzie van Vanessa Daniëls en van onze lokale dichters in de kijker. 

Veel leesplezier. 

 

Carine Anecaert       Hervé Claeys  

Bibliothecaris       Voorzitter Davidsfonds 

 

Bald & Beautiful Lokale dichters 

http://www.facebook.com/vanesdaniels/
http://www.facebook.com/baldbeautifulV/


   

 

 

STEK 

 

 

 

Sinds de verhuis is zij als een kamerplant met losse luchtwortels. 

Een stam zoekt ze, een koord desnoods 

een waterplas om in te aarden. 

 

Misschien ligt het aan de Monstera. 

Een ijkpunt sinds zijn adoptie uit het plantenasiel. 

Aan elk nieuw blad mat ze haar eigen groei. 

 

Meteen ging het in het nieuwe huis mis. 

Het loof verbleekte; wortels liepen dood. 

Een parasiet, te weinig licht of de aarde uitgeloogd. 

 

Nu hangt hij willekeurig gedrapeerd over de kast 

en wacht tot zij beslist of ze blijven. 

 

Hoelang duurt het stekken van een mens? 

 

 

 

VANESSA DANIELS 

BALD EN BEAUTIFUL 

 

  



   

TOAST LITERAIR 2024 

 

 

Titel Lokale dichters 

Je thuis Jan Claes 

Mijn thuis  

Thuis in Kruisem 

Hervé Claeys 

 

Exuberant gedrag  

Verhuizen  

Griet Decabooter 

 

Mijn T’huis  

Ons huisje 

Marnix Dewaele 

 

Thuis Nadine Van Assche 

Mijn dorp aan de Schelde Marleen Vandekerckhove 

Thuiskomen Charline Vandermeulen 

Thuis André Vanderstraeten  

Ons Huisehuis Bea Verheyden  

De weg naar huis  

Manuele therapie 

Roselie Weytens 

 

 

  



   

 

 

JE THUIS 

 

 

Waar je broer weer eens lui is, 

Waar je zus in een slechte bui is, 

Waar je papa de ruiten kuist, 

Waar je mama je huiswerk uitpluist, 

Daar is je thuis 

 

 

Waar je dromen uitkomen, 

Waar je tantes en je omen op bezoek komen,  

Waar de bomen de tuin omzomen,  

Waar je lome ik de hond moet intomen,  

Daar is je home 

 

 

Je bent er heilig 

en je bent er veilig, 

Je baalt er 

en je straalt er, 

 

 

Draag er zorg voor en zorg dat je nooit vergeet: 

het is de belangrijkste plek van de planeet! 

 

 

 

JAN CLAES 

 

  



   

 

MIJN THUIS 

 

Waar de groene ceders groeien 

Aan de witte woeste woestijn 

In het land waar alle grond heilig is 

Vol kerken, minaretten en een klaagmuur 

Olijven en wijn in overvloed 

Op de grond van mijn voorouders 

Daar WAS mijn thuis 

 

 

Het kamp vol vluchtelingen 

Dolend door het puin 

Mijn zus op school neergeschoten 

Mijn huis van de aardbol weggeveegd 

De vredesduif laf vermoord 

Angst en haat in de atmosfeer 

Daar IS mijn thuis 

 

 

HERVE CLAEYS 

  



   

THUIS IN KRUISEM 

 

Waar je in de herfst appels plukt  

en de notenoogst steeds lukt 

waar je graag aan de salie ruikt 

de aster en de hagedoorn ontluikt. 

 

Waar de glimlach op de foto van je ma  

Je ook doet dromen van je pa 

en ik er tussen beiden sta. 

 

Waar ik kijk hoe jij naar de sterren staart 

En hun licht je hart verblijdt. 

Waar je in de wolken engelen ontwaart 

En elke zorg verglijdt 

 

Waar je in gedachten bent  

Als je ergens in de wereld  

Rusteloos, heen en weer rent 

En uit verre landen berichten zendt. 

 

Daar is je thuis 

In Kruisem. 

 

HERVE CLAEYS 

  



   

 

EXUBERANT GEDRAG 

 
 
 

Tien koffies 
Of honderd keuzes 

Kies 
  

Twintig kinderen die gillen 
En ieder zou wat anders willen 

  
Een snelle ochtendrush in dertig minuten 

Wat wil je eten, doe je kleren aan, schoenen aan, wat heb je nog nodig aan  
schoolattributen? 

 
Quasi veertig jaar, drie kinderen klaar en ik  

Bijna gaar 
Hé, waar zijn mijn sleutels, zijn ze daar? 

  
Vijftig vragen op een dag 

En de draagkracht van slag 
  

Waar is mijn slijpschijf, mijn cirkelzaag, mijn schroevendraaier 
Jouw vaatborsteltje om pleister weg te schrobben? 

Laat je ons toe een momentje te tobben? 
  

Of mag ik even 
Buiten in de regen 

  
Mezelf uitwringen 

En ze van me afschudden, die stressdingen 
  

Mag ik even heel hard schreeuwen 
Zoals een peuter doet, ter imitatie van leeuwen 

  
Mag ik dan voor een seconde of – durf ik het – een hele dag 

Gewoon losgaan  
In exuberant gedrag? 

 
 
 

 

GRIET DECABOOTER 

  



   

VERHUIZEN 

 

De geur van olieverf heeft vaak mijn dromen 

geschilderd.  

Onder het als sterrenhemel geverfde plafond stond 

Een kast en een bed 

Ze zijn weggezet 

Uit elkaar gehaald, afgedaald 

Verdwaald  

In een kringloopwinkel 

Waar ze een tweede leven krijgen  

Omdat het huis een tweede leven krijgt 

Ze bevatten verhalen en rijgen als kralen 

De dromen aan elkaar 

En ik vaar 

Weg van het huis 

 

Mijn rugzak neem ik mee 

Met de geur van olieverf 

De veel te late avonden voor een kind van tien  

De opwinding tijdens een spel monopoly 

Het kaarslicht dat ik zie 

Doorschemeren op het tafelblad waar de Sint zijn 

snoepgoed strooide 

Het knetteren van de gepofte kastanjes in het haardvuur 

Het creëren, het leren, de bewondering en 

dankbaarheid. 

’t Was niet duur 

Maar mijn rugzak zit boordevol 

Waarde 

En niemand kan die stelen 

Niemand kan dat stelen 

 

 

Ik neem hem mee 

Samen met jou 

En jou 

En jou 

 

 

Het kaarslicht dat ik zie 

Doorschemeren op het tafelblad van het 

nieuwe huis 

Waarop ik mijn rugzak leeg strooide 

Werpt een warme gloed  

 

 

De geur van olieverf schildert mijn dromen 

Ik stouw de kamer vol  

Met jou  

En jou  

En jou 

 

 

Onze dreumes vult de ruimte met  

I love you! 

De warmte zit in huis 

Thuis 

 

 

 

 

GRIET DECABOOTER 

  



   

 

 

 

MIJN T’HUIS 

 
Een eigen taal 

Van stille woorden 

Soms een felle klemtoon 

Op dingen die je ziet 

 

Ik wik en weeg mijn woorden 

En andere werden gewogen 

Zoals zo vele dingen 

 

Samen vonden vader en moeder een thuishaven 

Voor ons levendige bende 

Een zee van rust 

zonder glitter of ellende 

 

later kwamen nieuwe dingen 

Een leeg huis en andere vragen 

samen hebben zij die gedragen 

Al die voorbij vliegende dagen 

 

Dit was men thuis 

Daar ben ik opgegroeid 

In deze dagelijkse dingen 

 

 

MARNIX DEWAELE 

 

  



   

 

 

 

ONS HUISJE 

 

Steen na steen hebben we gedragen 

Laag na laag werd het gebouwd 

Gezwoegd, gezweet vele dagen 

Een zwart dak, en hoge schouw 

 

Nu hebben we rust, nieuwe buren 

En als de avond komt, valt stilte 

De maan kijkt door het raam of is het gluren 

Binnen is t’ lekker warm buiten heerst de kilte 

 

Hang maar aan de bel 

Kom binnen met vreugde, verdriet of hoop 

Wees altijd welkom 

In ons huisje aan de lindeboom 

 

 

MARNIX DEWAELE 

  



   

THUIS 

 

Een huis met een tee 
Liefst met wat zoet erbij 
… en een dekentje! 
… maar dan wel met een wee 
Van wol en warm 
En...”knuffel mij”… 
  
  
Thuis 
Een huis met de tee 
Van tuin met tortels erbij: 
Tortel Jan, tortel Lien 
En nog meer gevleugelde vriendjes: 
Gefladdder en gezoem alom 
In mijn grote rijkdom: 
“be – t - over- mij”. 
  
Thuis 
Een huis met de tee 
Van treurende treurwilg achter mij 
Van té donker, té koud 
       Té vol, té oud 
        Té ver, té lang 
         Té verlaten/verslagen, té bang… 
De t van… 
…” troost mij”… 
  
Thuis 
Een huis met de tee 
Van toekomst en tegemoet 
Van tuinpad en…” ’t komt goed!” 
Van tevreden tot nu toe 
‘k ben het leven nog niet moe… 
Ik tuimel verder op het tuinpad 
Van mijn Huis, 
Bouwend aan mijn nieuwe thuis. 
 

 

NAMASTEDINE 

NADINE VAN ASSCHE 

  



   

 

MIJN DORP AAN DE SCHELDE 

 

Ik was bijna vergeten 

hoe mooi mijn dorp kan zijn in de vroege uren, 

wanneer mist over de Schelde dwaalt 

en onder gegons, gefladder en gefluit 

de Scheldemeersen langzaam uit hun slaap ontwaken. 

 

Ik was bijna vergeten 

hoe mooi mijn dorp kan zijn op de middag, 

wanneer landschappen en zonnestralen, 

zwijgend door ramen naar binnen glippen 

en hun warme gloed op het dagelijks brood uitsmeren. 

 

Ik was bijna vergeten  

hoe mooi mijn dorp kan zijn bij valavond, 

wanneer rond de kerktoren regendruppels zich  

goudgeel te pletter storten op de straatklinkers  

en dampend versmelten met de laatste zonnestralen. 

 

Ik was bijna vergeten 

hoe mooi mijn dorp kan zijn onder de sterrenhemel 

wanneer de prille nacht glinstert en 

te midden van de Melkweg, tussen lichtjaren door, 

ondeugend knipoogt naar een nieuwe morgen. 

 

 

MARLEEN VANDEKERCKHOVE 



   

THUISKOMEN 

 
Mijn huis en ik, wij delen dingen 

Dingen die niemand weet 

We vormen een oase van emoties 

die ongezien en vaak snel vervlogen terug verdwijnen 

Het masker van uiterlijke schijn valt af 

Even heel kwetsbaar, maar da's geen straf 

Want creativiteit en zelfliefde ontspringen 

waar het hart en het hoofd elkaar terugvinden 

Mijn huis beschermt me, vangt me op na zware dagen 

Haar tegels voelen mijn klamme voeten, 

bevrijd uit te krappe schoenen 

De deur meet me door mijn slag 

Mijn jas valt waar hij losgelaten wordt 

De huiselijke warmte laat me blozen 

Ze laat mijn ogen verwateren en druk wegglijden 

Fluisterende verlangens worden opgevangen 

en bewaard door sterke muren 

Mijn huis, ze kent me door en door 

Ze geeft me troost en rust 

Ze maakt me sterk en blijmoedig 

om opgeladen weer buiten te gaan 

Door haar ben ik meer... Mij 

 

CHARLINE VAN DER MEULEN 

  



   

 

THUIS 

 

een thuis is niet van steen en hout 

het is een plek waar men van je houdt 

het is de ziel van je leven 

waar je alles zou voor geven 

 

 

een thuis is waar men samen Kerstmis viert 

en waar de liefde welig tiert 

daar wordt het leven  

met warm hart doorgegeven 

 

tederheid, geborgenheid, zekerheid 

alles wat je gelukkig maakt en verblijdt 

maar… wat doelloze kinderen wordt ontzegd 

ook al hebben zij daarop het volste recht 

 

ik ben noch Palestijn 

noch Jood 

en hou noch van de pijn 

noch van de dood 

‘k verlang een vredevolle stek 

voor allen op deze aardse plek 

 

 

 

En ook de vogel die zijn nest bouwt 

en op de natuur vertrouwt 

is de warmte van een huiselijke haard 

ten volle waard 

dus … laat ons koesteren dees aard 

 

een mens is een mens 

kleurloos is mijn wens 

ik wil mijn geest vermengen 

met allen die mij daartoe brengen  

 

en als ik door de ruimte zweven zal 

weg uit mijn huis, genietend van ’t heelal 

in jouw aanwezigheid 

dan zal ik thuis zijn voor altijd 

tot in de eeuwigheid… 

 

 

 

 

 

ANDRE VANDERSTRAETEN 

 



   

     

 ONS HUISEHUIS 

                                  
          I n    h e t    v i e r k a n t    v a n    d e     m u r e n 
                                   H e e l    l a n g    g e l e d e n 
                                   D a a r    w o o n d e n    w i j 
                                   F a m i l i e    m e t    v i e r    p u n t e n 
                                   W e    s c h o v e n    u i t    e l k a a r 
                                   H e t    h u i s    b l e e f    s t a a n 
                                   N o o i t    l e e g    m a a r    s t e e d s    n i e u w e    m e n s e n 
                                   H e t    w a s    v o o r b i j    e n    a l t i j d    k w i j t . 
 
 
                                   I k    h u i s d e    m e t    m a n    e n    k i n d    e n    l a n g    e e n    h o nd 
                                   D e    r o n d e    t a f e l    g i n g    m e e 
                                   E n    d e    z w a r t e    k a s t 
                                   H e t    s e r v i e s    v a n     m a m a 
                                   E n    h e t    s c h i l d e r i j 
                                   W a a r    w e     o o k    w o o n d e n 
                                   W e    v o e l d e n    o n s    t h u i s 
                                   W e    w a r e n    s a m e n. 
 
 
                                   E n    t o e n 
                                   T u s s e n    d e    w e i d e n    e n    d e    v e l d e n 
                                   S t o n d    e e n    d r o o m 
                                   D i e    w e r d    v a n    o n s 
                                   I k    w a s    t e r u g    v a n    e v e n    w e g    g e w e e s t 
                                   K o m    b i n n e n 
                                   V o e l    j e    h e t    o o k ? 
                                   D e    v l o e r    i s    w a r m 
                                   D e    o u d e    b a l k e n    e e n    l i c h t e    d e k e n 
                                   H e t    i s    h i e r    s t i l 
                                   S o m s    k i n d e r s t e m m e n    e n    m u z i e k 
                                   D e    a p p e l t a a r t    i s    k l a a r 
                                   E e t    j e    e e n    s t u k j e    m e e   ? 
                                   J e    z i e t     m i j n    o g e n    b l i n k e n 
                                   A l s    i k     z e g 
                                   I k    g a    h i e r    n o o i t     m e e r    w e g 
                                   U i t    m i j n    H u i s e h u i s. 
 

 
                             Bea  Verheyden: de Gans (1959)  –  Appelhoek (2014) 

 

  



   

 

DE WEG NAAR THUIS 

 
Ik speur de wegwijzers in alle richtingen af 
en ofschoon ik goed kan lezen 
naar thuis wordt niet gewezen 
 
Thuis heeft geen adres voor op een envelop  
en ook geen brievenbus 
er rijdt geen bus 
 
dus 
 
Hoe raak ik dan waar jij me aanraadt? 
wat jij aanprijst 
niet naartoe reist 
 
Hoe wil je dat ik weet waarheen 
het mysterie ontrafel en raad 
waar mijn thuis staat 
 
Duik ik in een oud archief 
op zoek naar een kaart 
de moeite waard? 
 
Staat er “thuis” in Gregoriaanse letters 
of sierlijke kalligrafie 
ik denk het niet 
 
Ik weet het niet 
 
Het ontmoedigt me 
zoveel over thuis te horen 
en ik loop hier verloren 
 
Tussen goedbedoelde meningen 
ideeën en gedachten 
en ik maar wachten 
tot ik op een dag ontdek: 
yes, dit is mijn eigen plek 
hier voel ik me op mijn gemak 
terwijl ik in mijn lichaam zak 
en besef dat thuis bestaat 
als ik mijzelf hier toe laat 
 

ROSELIE WEYTENS 

  



   

 

 

 

MANUELE THERAPIE 

 

mank van de pijn 

kreupel van de emotie 

verstopt voor mijn zijn 

van het besef geen notie 

 

lig ik onder je handen 

je vingertoppen raken mijn huid 

ze breken broze wanden 

de stilte maakt geluid 

 

ongewenste haarvaten 

verpletterd naar de hel 

jij kan het niet laten 

je kruipt onder mijn vel 

 

het trauma is nu losgeweekt 

zindert na als lichte ruis 

nu de pijn niet meer steekt 

kom ik in mijn lichaam, thuis 

 

 

ROSELIE WEYTENS 


